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Pastoor Geilen tel. 045 5241208 
b.g.g 06 25393435.  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers uit de parochie van 
09.30 -10.30 uur, tel. 5241208.   
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van 9.30u.-
10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt 
kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.  
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;  
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
 
MISINTENTIES VAN 15 t/m 28 SEPTEMBER 2024 
Zondag 15 september 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Schola (met live streaming). 
Intenties: 
- ouders Bemelmans-Crijns b.g.v. vaders verjaardag (stg); 
- Joseph Bisscheroux tgv zijn verjaardag. 
Maandag 16 september 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 20 september 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 22 september 10.30 uur: Openluchtmis m.m.v. Gemengd Kerkkoor St. 
Bavo-Nuth, Gemengd kerkkoor St. Caecilia-Wijnandsrade en Kon. Harmonie St. Bavo. 
Erna koffie en vla. 
Intenties: 
- Leo Speetjens, vanwege buren; 
- Phil Ruijl-Colaris (ofg); 
- voor de verjaardag van dochter Angelie Royen en voor mevr. Royen-Kochs. 
Maandag 23 september 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 27 september 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Niet meer in hokjes denken 
Kerkvader Augustinus van Hippo (354-430), zei: ‘Er zijn er veel binnen de Kerk, die 
erbuiten staan en er zijn er veel buiten, die erbinnen zijn.’ Voor Augustinus was de kerk 
de geloofsgemeenschap, de liefde tussen mensen vanuit hun geloof in God. Ze was geen 
doel op zich, maar een middel om zijn koninkrijk te vestigen. 
In het evangelie zien Jezus’ leerlingen dat er in zijn naam een bezeten jongen wordt 
genezen.  



De leerlingen van Jezus zijn hier niet blij mee, want 
deze man behoort niet tot hun groep. Ze hebben 
zelfs geprobeerd hem dat te beletten ‘omdat hij zich 
niet bij ons wilde aansluiten’. Johannes bevestigt 
dat er in Jezus’ naam een genezing heeft 
plaatsgevonden, dat er heil is geschied. Maar hij en 

de andere leerlingen zijn 
hier niet blij mee, want 
de genezer is een 
vreemde, is niet een van 
hen en daarmee in hun beleving een concurrent. Jezus gaat 
hier niet in mee. Over de genezer zegt Hij: ‘Belet het hem 
niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan 
onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken.’ 
Jezus denkt niet in hokjes. 
En wij, blijven we ons alleen in ons kringetje bewegen? Of 
durven we eruit te stappen? 
Mensen denken graag in hokjes. Dat lijkt er van nature in te 
zitten. Hokjes zijn niet altijd slecht, want ze maken de wereld 
overzichtelijk en hanteerbaar. Maar hokjes kunnen ook 
negatieve vooroordelen met zich meebrengen en leiden tot de 
tegenstelling wij-zij. Dan worden individuele mensen over het 

hoofd gezien en doen we elkaar bij voorbaat tekort. 
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- zondag 15 september 14.30 -17.00 uur: monumentendag 
- zondag 22 september 10.30-12.30 uur: openluchtmis achter de kerk (bij slecht weer in 
de kerk); na afloop koffie/thee en vlaai 
 
3. SAMEN? 
De schoolvakantie ligt alweer een paar weken achter ons. Zouden de kinderen nu ook blij 
zijn dat ze weer mogen beginnen, de klasgenoten weer zien, vroeg ik me af. 
Ja, ieder kind is anders, hoor ik u zeggen. Klopt. Ligt nu de nadruk meer op dat anders of 
toch ook op samen?  
Ieder zijn eigen weg, lijkt op dit moment meer het gewone. Op terrasjes zag je het ook: 
vier mensen aan één tafeltje die via de gsm met elkaar praten. Op scholen probeert men 
de telefoons in de ban, in het kluisje dan, te doen. Is die gsm dan zo’n onding? Nou, ik 
zou ‘m niet meer willen missen. Zoals zoveel dingen is het ook hiermee: niet de telefoon 
is slecht maar de gebruiker moet ermee kunnen omgaan.  
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen eenzamer worden door het overmatig gebruik 
van de telefoon. Dat begrijp ik wel. Wat nu? 
Waar kunnen we meer ontmoeting, gemeenschap opbouwen?  
Verenigingen zoals muziekgezelschappen en koren bijvoorbeeld. Maar ook de sport en 
scouting enz. En de kerk? Heeft men daar al nagedacht over vormen van 
gemeenschapopbouw?  
We komen bijeen in de vieringen in de kerk en gaan daarna onze eigen weg. 
Ja, we komen regelmatig met groepjes bij elkaar: samen praten op de eerste maandag 
van de maand over interessante onderwerpen. Iedere derde zondag van de maand is 
Café Pleisterplaats. Iedere vrijdagmiddag is tijd voor ontmoeting waarbij mensen die dat 
even nodig hebben hulp in woord en gratis boodschappen kunnen krijgen.  
Is dat dan kerk? Ja, voor mij wel en ik hoop dat meer mensen dat zo mogen ervaren.  
Maar ook hier geldt: Ieder mens is anders.  
Laten we er samen nog maar eens over denken en praten. 
Bertie Bemelmans- Stevens 
 



4. SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
Jos en Miep Rijks – auw-Nutters- vertellen over hun tocht naar Santiago de 
Compostella. 

Auw-Nutters Miep en Jos Rijks nemen op 
zondag 15 september ons mee op hun tocht 
naar het beroemde pelgrimsoord Santiago de 
Compostella. Beroemder is echter de tocht 
zelf. Al duizend jaar lopen duizenden mensen 
naar het noordwesten van Spanje, naar het 
graf van de Apostel Jakobus.  
Miep en Jos Rijks wonen al lang niet meer in 
Nuth, maar in hun prachtige woning in Auwt 
Elsloo. En ondanks dat, waren Miep en Jos 
bijna wekelijks in Nuth, bij hun ouders maar 
ook bij het Jongerenkoor Youth ‘66 en 
zwemvereniging Aqua Chlora. Miep heeft 
tientallen jaren als alt meegezongen tijdens 
de jongerenvieringen.  
Hun verhaal over de tocht van honderden 
kilometers is indrukwekkend. Over de natuur, 
het afzien, de vreemdelingen waarmee je een 
band opbouwt en nog zo veel meer.  
En wat hun is overkomen tijdens hun tocht 
kunt u allemaal horen tijdens hun lezing op 
Monumentendag. Iedereen is van harte 
welkom bij de lezing die wordt gehouden om 
15.30 uur en om 16.30 uur. 

Op zondag 15 september is Monumentendag van 14.30 – 17.00 uur. 
Aanleiding voor deze lezing: de Bavokerk neemt deel aan de Monumentendag met als 
thema Onderweg. Behalve de lezing, is er van alles te zien en te beleven in de Bavokerk. 
Meer informatie op www.bavonuth.nl  
 
5. HOOP EN LEEF MET DE SCHEPPING 
Van 1 september (wereldgebedsdag voor de schepping) tot en met 4 oktober (feestdag 
Sint-Franciscus) is het de ‘periode van de schepping’. We vieren de goedheid van de 
schepping. We bidden ervoor en reageren met actie op de schreeuw van de aarde. Dit 
gebeurt in allerlei verschillende kerken over de hele wereld. Paus Franciscus heeft deze 
periode ingesteld om ons bewust te laten worden van het wonder van de schepping en de 
gevaren die natuur en klimaat bedreigen. Het thema van de scheppingsperiode luidt dit 
jaar ‘Hoop en leef met de schepping’. Daarbij hoort een passende Bijbeltekst uit de brief 
aan de Romeinen (8, 19-25). Deze tekst beschrijft de aarde als een moeder tijdens haar 
bevalling: “De schepping zucht” (Romeinen 8,22) vanwege onze egoïstische en 
onhoudbare daden die haar schade toebrengen. Samen met onze zuster, Moeder Aarde, 
schreeuwen allerlei soorten wezens, inclusief mensen, het uit vanwege onze destructieve 
acties die een klimaatcrisis, verlies aan biodiversiteit en menselijk lijden en het lijden van 
de schepping veroorzaken. En toch leert de schepping ons dat er hoop aanwezig is in het 
wachten, in de verwachting op een betere toekomst (vgl. Rom. 8,20-21). Hopen 
betekent in Bijbelse context niet stilstaan, maar eerder huilen én actief streven naar 
nieuw leven te midden van de strijd. De schepping en wij allemaal zijn geroepen om de 
Schepper te aanbidden en samen te werken aan een toekomst van actieve hoop en actie. 
Alleen als we samenwerken met de schepping kunnen de eerste vruchten van hoop 
geboren worden. Net als bij de bevalling gaan we door een periode van intense pijn, 
maar er komt nieuw leven tevoorschijn. 
 
6. NEDERLANDSE JONGEREN SAMEN NAAR PAUSBEZOEK IN BELGIË 
Paus Franciscus komt eind september naar België. Dan is er ook een meerdaags 
jongerenfestival. De landelijke jongerenorganisatie JongKatholiek organiseert vanuit 



Nederland een gezamenlijke reis voor jongeren naar België om dit mee te maken. Paus 
Franciscus bezoekt België van 26 tot 29 september 2024. 
De Belgische bisschoppenconferentie organiseert tijdens het pausbezoek een groot 
tweetalig evenement voor jongeren in de geest van de Wereldjongerendagen met het 
thema ‘Hope Happening’ – hoopvol onderweg. Jongeren uit Nederland zijn van harte 
uitgenodigd om daarbij te zijn. JongKatholiek sluit aan bij het jongerenprogramma van 
28 tot 29 september 2024.  
Meer info op: www.jongkatholiek.nl  
 
WEET U DAT:  
- ook Jacques Spaetgens meekluste bij de plaatsing van de automatisch openende 
kerkdeuren? 
- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen 
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen? 
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
 
CITAAT: 
De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen. 
Eleanor Roosevelt 


